Boektokhouse 2024: Bookish Breakfast

Op zondag 6 oktober was ik alweer vroeg onderweg naar
Waverveen waar ik op uitnodiging van mijn uitgever Zomer &
Keuning en Bookinfluencers.com aan
mocht schuiven bij het Bookish
Breakfast tijdens Boektokhouse 2024.

Samen met mijn Zomer & Keuning
collega Marjon Weerkink werd ik vanuit
Breukelen naar de locatie gereden
waar de boektokkers dit jaar waren
ondergebracht. Het boektokhouse was
ditmaal neergestreken in een
pittoreske hoeve, gelegen in een
prachtige landelijke omgeving. De koeien stonden letterlijk in
de achtertuin.

Bij binnenkomst werden we ontvangen door de collega’s van
Zomer & Keuning en viel mijn oog direct op de grote gedekte tafel
waar op een geweldig ontbijt stond uitgestald. Het leek eerder
een high tea met alle hartige en zoete lekkernijen.

Een voor een kwamen de boektokkers
tevoorschijn uit de slaapkamers na een
voor sommige dames erg korte, maar
gezellige nacht. Marjon en ik stelden
ons voor en gingen met ze in gesprek
over onze schrijfavonturen, onze
boeken en alles wat daarbij komt
kijken. Onder het genot van het ontbijt werden we bevraagd
over onze nieuwste boeken die als vanzelfsprekend in de
goodiebag zaten die de boektokkers de dag ervoor ontvangen
hadden. Ik kreeg fijne complimenten over Geknipt voor elkaar.
Het voelt altijd bijzonder wanneer deze komen van lezers die
bovengemiddeld veel lezen. Er werden naast boeiende
gesprekken ook nuttige tips uitgewisseld over taalgebruik in boeken.

Na het ontbijt was het tijd om te signeren. Daarnaast maakten we
foto’s en filmpjes met de boektokkers. De energie en creativiteit
barste los en ook tijdens de signeersessie was er tijd voor
persoonlijke gesprekken. Zo was een van de dames ver met het
schrijven van een manuscript en bekende dat ze het spannend
vond om het naar een uitgever te sturen. Marjon en ik hebben
haar een peptalk gegeven. Want, wat is het ergste dat er kan
gebeuren? Ik weet nog dat ik van twee van de drie uitgevers die ik
mijn eerste manuscript toegezonden heb, hele fijne feedback
ontvangen heb. Hierdoor heb ik destijds het manuscript naar een
hoger niveau kunnen tillen waardoor het alsnog uitgegeven werd
door een andere uitgever. Aan het einde van het liedje werden we
A nog even omgedoopt tot ‘Dino’ en ‘Graftak’ want in dit TikTok
geweld voelden we ons soms net een stel fossielen.




Rond het middaguur kwam het boekenfeest tot een
einde en keerden de ‘Dino’ en de ‘Graftak’, weer
huiswaarts. Ik wil Michelle, Nicky, Paula, Antina,
Sanne, Daniélle, Robin, Manon, Marije, Femke,
Maaike, Sanne, Ashley en Billy hartelijk danken voor
de doldwaze ochtend. Ik heb genoten van jullie
energie en creativiteit. Geniet van alle prachtige
boeken die nog jullie kant op gaan komen.

Liefs, Mienke




