
 
 
 
 
Boekenfestijn Hasselt 
 

 
Op zaterdag 15 maart vertrokken Chantal en ik al om 8 uur naar 
Hasselt (Overijssel) waar Tanja Tuinstra alles uit de kast had 
getrokken om een eerste eigen boekenfestijn neer te zetten. Ik 
was behoorlijk verkouden maar dat hield me niet tegen. 
 
Toen we om 10 uur aankwamen reed ook Jacodine net de 
parkeerplaats op. Met nog slechts 11% op de batterij van de auto 
waren de laatste kilometers best spannend. Gelukkig was de 
laadpaal niet ver 
weg. 
 
Eenmaal binnen 
werden we 

verwelkomd door de fijne vrijwilligers die 
Tanja hielpen bij de organisatie. We werden 
naar ons Books & Cocktails plekje verwezen 
en begonnen aan de opbouw. Rolbanners, 
ons B&C doek, boekenleggers, goodies 
(neem er nog eendje) en natuurlijk onze 
boeken waren mee. Ook Anja sloot zich al 
snel bij ons aan en maakte het B&C kwartet 
compleet. 
 

Om 11 uur ging het festijn van start en al snel waren er gezellige 
gesprekken met onze vertrouwde lezers en nieuwe lezers die we 
enthousiasmeerden voor onze verhalen en auteurscollectief. 
Tussentijds organiseerde Tanja 
samen met Karin de Graaff 
interviews met een aantal 
auteurs en waren er workshops 
voor de lezers. Ook Monique 
van Zomer & Keuning kwam 
gezellig nog even langs. 
 
Onder andere Jacodine en ik 
werden nog geïnterviewd voor 
de plaatselijke krant en 
mochten met Tanja op de foto. 

 
De dag vloog voorbij en aan het einde was er nog een 
muzikale afsluiting waarna we nog met de auteurs die mee 
hebben gewerkt aan het kerstfeuilleton ‘Kerstbengels’ op 
de foto zijn gegaan. Natuurlijk hebben we Tanja na afloop 
met z’n allen nog flink in het zonnetje gezet. 
 
Liefs, Mienke 


