
Winnaar van de Valentijnprijs 2023                                       

 

Op 13 mei vertrok ik samen met mijn 

man en schoonmoeder met gezonde 

spanning naar Ermelo voor de 

uitreiking van de Valentijnprijs, voor 

het beste romantische boek. Mijn 

tweede roman Vluchtgedrag was 

geselecteerd bij de laatste vijf 

kanshebbers op de prijs.  

In Ermelo aangekomen hadden ik 

eerst afgesproken met collega-auteurs 

Marieke Douwes-Fransz, Wendy 

Brokers, Karin de Graaff, Jet Nijland en 

Chantal Claassen om te lunchen. Dat 

leidt altijd tot doldwaze gesprekken 

over het schrijvers vak.  

 

In het zalencentrum, waar de uitreiking 

plaatsvond, was het al een drukte van jewelste 

met veel gezelligheid onderling tussen lezers, 

auteurs en uitgevers. Naarmate het officiële 

gedeelte dichterbij kwam, voelde ik de spanning 

toch wel toenemen. Ik ging er niet vanuit dat ik 

zou winnen, maar toch…  



Na de uitreiking van de schrijfwedstrijd, die werd gewonnen door Selma 

Hoste, met haar verhaal Samen sterk, en een muzikaal intermezzo door 

niemand minder dan Vannessa Thuyns, werden we op het podium 

uitgenodigd. Samen met Jet Nijland, Gillian King, Marjon Weerink en Olga 

van der Meer zat ik op een keurig rijtje te wachten op dat, wat komen ging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de organisatie hadden we als 

genomineerden de vraag gekregen om 

naamdicht te maken, en een stukje uit ons 

boek te kiezen om voor te lezen. Ook werden 

we bevraagd over onze boeken. Met klamme 

handen en een licht trilling in mijn stem heb ik 

geprobeerd alles zo rustig mogelijk tot een 

goed einde te brengen en vooral te genieten 

van dit uitzonderlijke moment.  

En toen werd het gelukkig tijd om ons uit ons 

lijden te verlossen en tot de uitreiking over te gaan. Het enige wat ik me 

kan herinneren is dat ik een beetje afgeleid was, en dat ik vervolgens 

hoorde hoe mijn naam genoemd werd. Vol ongeloof nam ik de prijs en de 

bijbehorende cheque in ontvangst van Kirstin Rozema.  

 

 



Gelukkig had ik een speech voorbereid, je 

wist immers maar nooit… Toen ik ook deze 

met trillende benen die, ondanks mijn 

tussentijdse waarschuwing, niet wilden 

luisteren, had gegeven, kon het feest 

losbarsten. Eerst even knuffelen met mijn 

trotse familie. Vervolgens werd ik opgewacht 

door enthousiaste lezers en collega’s om me 

te feliciteren. Het voelde als een droom 

waaruit ik ieder moment kon ontwaken. Er 

werden heel veel foto’s gemaakt en 

nagepraat onder het genot van een drankje. 

Mijn kaken deden aan het einde van de middag zeer van het lachen, zodat 

ik moe maar voldaan met deze geweldige prijs op zak, weer naar Brabant 

af kon reizen. 

 

Liefs, Mienke 

 


