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Op woensdag 12 april werd ik compleet verrast door een filmpje op 

Facebook van de organisatie van de Valentijnprijs, voor het beste 

romantische boek van 2022. Het was de aankondiging van de boeken die 

het geschopt hadden tot de shortlist van de prijs.  

 

Mijn tweede roman 

Vluchtgedrag, was 

door de jury uit meer 

dan honderd boeken 

geselecteerd bij de 

laatste vijf 

kanshebbers.  

 

De jury commentaren luidden: “Een bom vol emoties en diepgang, waar je 

alleen maar van kan genieten!”, “Dit boek heeft alles,” en “Een ontroerend 

intens en verrassend boek dat de lezer meeneemt op een bijzondere 

roadtrip.” Facebook, Instagram en mijn WhatsApp ontploften met reacties 

van lezers, collega-auteurs, familie, vrienden en ga zo maar door. 

Het is moeilijk te beschrijven wat er dan door je heen gaat, maar ik ga het 

toch proberen.  

Het liet me nadenken over de totstandkoming van het verhaal, en het 

plezier waarmee ik aan het boek gewerkt heb. Vrij en onbevangen. Als ik 

de Noorse landschappen beschreef, voelde het alsof ik er weer even was.  



Ik dacht aan de belevenissen die ik mijn 

personages heb laten meemaken. Veel van de 

verschillende emoties die ik gevoeld heb tijdens 

het schrijfproces, passeerden opnieuw de revue. 

Ik voelde me vereerd. Niet in de laatste plaats 

omdat er met mij collega-auteurs genomineerd 

waren, die ik bewonder om hun prachtige 

verhalen. Bovenal waren er gevoelens van 

erkenning en trots, die maakten dat ik heel alleen 

een klein traantje weg heb zitten pinken.  

 

Liefs, Mienke 

 


